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Voorwoord 

 

Begin april heeft het Haaksbergse Comité Vrijheid en Verzoening onderstaande oproep 
gedaan, in de vorm van een gedichtenwedstrijd, aan alle kinderen van Haaksbergen.  

Maak een gedicht waarbij je voor jezelf en voor andere kinderen, volwassenen, 
familieleden, opa’s en oma’s denkt aan het woord: Vrijheid….. 
 
26 kinderen hebben hier gehoor aan gegeven en prachtige gedichten bij ons ingeleverd.  
Het was voor  de jury niet gemakkelijk om een winnaar te kiezen. Daarom heeft de jury ook 
twee winnaars gekozen! Het gedicht van Annelot Kamp was te horen en zien na de 
toespraak van Burgemeester Rob Welten op 4 mei. De jury vond haar gedicht heel goed 
passen bij de herdenking van Haaksbergen. Het gedicht van Anne Hoomoedt was te horen 
en zien in de uitzending van Radio Oranje (RTV Sternet) op 5 mei. Haar gedicht vond de jury 
heel goed passen bij de viering van de Bevrijding.  

We vonden het heel jammer om alle andere gedichten niet te delen en daarom hebben we 
besloten dat alle gedichten gepubliceerd worden in een gedichtenboekje.  
Voor u ligt het resultaat. 
 
We wensen u heel veel leesplezier! 
 

Namens het comité 75 jaar vrijheid 



 

  



 
Vrijheid  

Bevrijding dat moet worden gevierd, 

Heel Haaksbergen moet worden versierd .  

Op 24 maart was het bombardement. 

Een dag die mijn opa zeker kent. 

Een weekje doorbijten was het toen nog,  

Voor Haaksbergen was het 1 april einde 
oorlog.  

Vrijheid is  echt belangrijk, 

En geef me maar gelijk. 

De oorlog, dat was pas een moeilijke tijd. 

Ik wil echt nooit meer zo’n strijd. 

IK WIL VRIJHEID.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dit gedicht is gemaakt door: Annelot Kamp, 10 jaar 
Dit  winnende gedicht was te horen en zien na de toespraak van de Burgemeester op 4 mei 



75 Jaar vrijheid 
  
75 Jaar vrijheid, 
het is heel bijzonder, 
maar voor ons heel gewoon. 
  
75 Jaar vrijheid, 
het lijkt vanzelfsprekend, 
maar dat geldt niet voor ieder persoon. 
  
75 Jaar vrijheid, 
vandaag staan we stil, 
bij deze speciale dag. 
  
75 Jaar vrijheid, 
is iets om te vieren, 
Dus we hijsen de vlag. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit gedicht is gemaakt door Anne Hoomoedt, 10 jaar 
Dit  winnende gedicht was te horen en zien in de uitzending van Radio Oranje op 5 mei.   



                  75 jaar vrijheid                       

 

75 jaar geleden was de oorlog voorbij, 

de mensen vierden feest en iedereen was blij. 

Ieder jaar vieren we Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, 

bij veel huizen hangt dan de Nederlandse vlag. 

Ouderen vertellen verhalen over de oorlog, 

daarom weten we het nu nog. 

Gelukkig is het nu geen oorlog meer 

en lopen er geen soldaten op straat met een geweer. 

Maar echt veilig is het nu ook niet, 

de mensen hebben ook veel verdriet. 

Door het Coronavirus hebben we ook geen vrijheid, 

dit is ook een vervelende en rare tijd. 

Alle leuke uitjes zijn afgelast, 

dus de tickets liggen nog even in de kast. 

Ik hoop dat deze tijd snel voorbij is, 

omdat ik mijn vrijheid erg mis. 

 

 
Dit gedicht is gemaakt door Quinten ter Huurne, 10 jaar 



 
 
 
 
 
 
 

Dit gedicht is gemaakt door Daniëlle Diepenmaat, 9 jaar 



Vrijheid is …….. 
Mensen die in vreugde leven 
Dat we zo kunnen leven in vreugde en verdriet 
Dat we zijn wie we zijn 
Dat we kunnen doen wat we willen 
Dat we dankbaar zijn hoe het hier nu is  
Dat we allemaal gelijk zijn  
Dat iedereen ons respecteert hoe we zijn 
Dat mensen vriendelijk is voor elkaar 
 

Vrij zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit gedicht is gemaakt door Jill Holtkamp, 15 jaar 



VRIJHEID 
 

Na 5 jaar geen keuzes 

5 jaar onderdrukking 

5 jaar onzekerheid 

Eindelijk de bevrijding 

 

Na 5 jaar lang strijd. 

Eindelijk keuzes en vrijheid. 

Zeggen wat je wilt. 

Zonder bestraft te worden. 

 

75 jaar later nog steeds gedenken 

Alle oorlogsslachtoffers eren 

Dit jaar zonder elkaar maar samen in gedachten 

Op afstand de vrijheid vieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit gedicht is gemaakt door Tess Wielens, 11 jaar 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit gedicht is gemaakt door Lotte Slotman, 11 jaar 



 

 

 

 

Vrijheid 

Vrijheid is niet zeldzaam 

Zonder vrijheid voel ik me eenzaam 

Je mist je vriend 

Terwijl je vrijheid verdient 

Nu met het coronavirus kan je veel niet 

Dus zingen mensen in Spanje samen op hun balkon een lied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit gedicht is gemaakt door Jasmijn Belshof, 11 jaar 



Vrijheid  
 

Er was een tijd toen we veel moesten schuilen. 

Dat je er wel van kon huilen. 

We moesten allemaal sterk zijn. 

Veel mensen deden je pijn. 

Vertrouwen kon je niemand. 

Willemina sprak je toe vanuit een ander land. 

Radio’s verboden. 

Wie vooral veel last hadden waren de Joden. 

75 jaar vrijheid. 

Dat moeten we vieren, maar in deze tijd in alle bescheidenheid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit gedicht is gemaakt door Lauri Bonkink, 12 jaar 



 

 

 

Dit gedicht is gemaakt door Jara Wildenborg, 10 jaar 



 

 
Dit gedicht is gemaakt door Koen van Dijk, 7 jaar 



 

 

 

Dit gedicht is gemaakt door Rutger Diepenmaat, 7 jaar 



 

 

 

 

 

 

 

Dit gedicht is gemaakt door Isa Huisman, 7 jaar  



75 jaar vrijheid  

75 jaar bevrijd van oorlog 

gek als je er zo aan denkt  

wat was het toch een tijd  

belangrijk dat iedereen dit elk jaar herdenkt  

 

75 jaar geleden 

alles was kapot  

een enorme chaos  

met vertrouwen op een oorlogsgod 

 

75 jaar later  

alles weer heel  

wat een verschrikkelijke periode 

de oorlog is nu 75 jaar over, officieel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gedicht is gemaakt door Senne en Indy, 12 en 11 jaar  



 

Dit gedicht is gemaakt door Merle Noordink 



 

 

 

Dit gedicht is gemaakt door Bernard Diepenmaat, 10 jaar 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gedicht is gemaakt door Myrthe Kroft  



Mijn gedicht over vrijheid 

Uitkijken over de zee 

Duiken in de golven 

Onder het water bedolven 

En ik zit nergens mee 

 

Ik voel me vrij zoals een vogel in de lucht 

Zelf mijn weg bepalen tijdens mijn vlucht 

Mogen doen wat ik wil aan de kust 

Samen met mijn ouders en zusje geniet ik van die rust 

 

Het mogen doen wat je kunt 

En zo zijn zoals je bent  

Die vrijheid is iedereen gegund 

En ik hoop dat iedereen dit voelt en herkent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gedicht is gemaakt door Mila Nijland, 11 jaar  



 

 

  

Dit gedicht is gemaakt door Lize Sengers, 11 jaar  



Dromen 

Vroeger moest je doen wat een ander zei                                                                                                                             
stil in een hoekje niet blij 

In de oorlog veel pijn en verdriet                                           
de mensen van toen vergeten we niet 

Dromen over alles kan en alles mag                                                                             
genieten met een grote glimlach 

Nederland 75 jaar vrijheid                                                                                                   
75 jaar blijheid* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gedicht is gemaakt door Imke Wildenborg, 11 jaar  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gedicht is gemaakt door Hugo Kaspers  



75 jaar bevrijding gedicht 

 
5 jaar lang doden gevallen, om een stukje land 

Maar na 5 jaar een bevrijding en staan we hand in hand 

Nu is het 75 jaar geleden dat er tanks over de straten reden 

Mensen waren bang en doken onder, wachtend op een wonder 

75 jaar is er vrede en dat moeten we vieren 

Maar ook herdenken we alle mensen en dieren 

Het was een hele zware tijd namelijk voor iedereen 

En daarom denken we op deze dag aan de mensen 1 voor 1 

Want nu is het 75 jaar geleden dat er miljoenen mensen zijn overleden 

Dat is heel treurig maar ook gelijk heel bijzonder  

want die gebeurtenis 75 jaar geleden is voor iedereen een wonder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gedicht is gemaakt door Jula van Huisstede, 11 jaar  



75 jaar vrijheid 

Vrijheid is voor mij heel gewoon 

Meer dan 75 jaar geleden was dat voor iedereen een droom 

Stil in de kelder wachtend op wat komen gaat 

Wachtend tot deze ellende ons verlaat 

Zie mensen op straat meer en meer lijden 

Wachten op de mensen die ons zouden bevrijden 

5 mei 1945; Nederland is eindelijk vrij 

De vlag kan naar buiten en iedereen is blij 

Het goede nieuws dat zich via de kranten zou melden 

Kijkend uit je raam naar onze toekomstige helden 

Nu 75 jaar later worden op 4 mei de slachtoffers herdacht 

Op 5 mei is het iedereen die weer lacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gedicht is gemaakt door Annelotte Burink, 12 jaar  



75 jaar geleden…….. 
 
75 jaar geleden werd Nederland bevrijd  

Daarvoor was het 5 jaar oorlog, dat is een lange tijd  

 

Wij kunnen ons niet goed voorstellen hoe de oorlog geweest is  

Al die mensen die zijn gestorven dat is niet mis 

 

Op 4 mei herdenken we alle doden en hangt de vlag half stok  

Om 20.00 uur zijn we een minuutje stil en luidt de klok 

 

Op 5 mei vieren we nu dat we vrij zijn  

En dat vinden we allemaal heel erg fijn  

 

Ik hoop dat er nooit meer een oorlog zal komen  

Dat is een van mijn allergrootste dromen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gedicht is gemaakt door Noor Hummelink, 10 jaar  



Gedicht: 75 jarige vrijheid 
 

75 jarige vrijheid, 

Waar blijft de tijd 

Door de corona vieren wij het niet, 

Dat geeft ons veel verdriet 

We gaan er bij stilstaan, 

Met een kaarsje aan 

We herdenken iedereen, 

We vergeten er geen een 

Iedereen wil in vrede leven, 

Daar willen we voor streven 

De oorlog mag niet meer komen, 

Dat is waar we van dromen 

 

 

Dit gedicht is gemaakt Tess Eijsink, 11 jaar  



Pikzwart 

 

Elke sec 

 

  

PIKZWART 

 

Elke seconde, 

een lichtflits, BOEM!!! 

De nacht is pikzwart, 

alles donker, 

Behalve het daglicht 

en toch weer niet, 

BOEM!!! 
 

Elke seconde, 

een zonnestraal, 
VRIJHEID!!! 

De lucht is helderblauw, 

overal licht, 

voor iedereen 
VRIJHEID!!! 

Nooit meer,  

PIKZWART!!! 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Roan Gorkink 
10 jaar 

School : BS Los hoes 
 



De gedichtenbundel is mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

Het comité 75 jaar vrijheid 



 


