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Mooi da’j der bint!

Niet alleen maar eten...
Het oog wil ook wat. Ook voor mooie en  
comfortabele kleding of nachtmode breng je 
een bezoekje aan de Losserse weekmarkt. 
Bijpassende horlogebandjes of andere  
accessoires zijn er te kust en te keur.  
Complimenten voor je looks. Daar kun je  
mee thuiskomen. 
  

Wil je gezellig en verantwoord je weekbood-

schappen doen? Kom dan naar de Losserse 

weekmarkt. De hartelijke marktondernemers 

ontvangen je met open armen en een  

gastvrije glimlach. Tot snel! 

Laat je verrassen op de gezelligste weekmarkt 
met mooie artikelen en verse producten. 

Elk seizoen weer andere vitamines.  
De groente- en fruitkraam gaat met de  
seizoenen mee. Hollands en exotisch, maar 
altijd lekker, vers en gezond. Als toetje die 
oer-Hollandse warme stroopwafel of toch 
stiekem nog een loempia mét saus  
natuurlijk. Het smaakt allemaal goed. 



Natuurlijk, ik help je graag!
Altijd gezellig, de Losserse weekmarkt. 
Voor heerlijke producten en verrassende 
artikelen kom je wekelijks naar Losser. 
Zo’n 13 Twentse aanbieders heten je van 
harte welkom. Kwaliteit staat voorop! 

Alleen die geur al is een bezoekje aan de 
weekmarkt waard. Vers gebrande noten, 
gedroogde en gekonfijte zuidvruchten of 
chocoladepinda’s. Bij de notenkraam kom je 
wel aan je trekken. 

Meteen maar even door naar de kaaskraam,  
want bij die heerlijke noten hoort natuurlijk wel 
een lekkere kaas. Hollands, Frans, van koeien,  
schapen of geiten. Allemaal even smaakvol,  
het wordt moeilijk kiezen!

Zonder fleurig bloemetje kom je niet thuis 

van de weekmarkt in Losser. Verse bloemen, 

die net even iets langer op de vaas blijven 

staan. Maar die haal je pas als je bij de viskraam 

geweest bent. Een lekker harinkje of wat  

kibbeling aan de kraam en verse zalm of  

kabeljauwfilet om thuis te bakken.

Het smaakt allemaal even fantastisch. 

  

Volg ons op Facebook: @marktlosser


