
Gerardus Majellapark 

 

Vanaf circa 1910 is het park dankzij de inspanningen van bouwpastoor G van 
Laak ontstaan. Het unieke Gerardus Majellapark achter de RK Kerk is door 
onderlinge verkavelingen steeds verder uitgebreid om de grotere stromen 
pelgrims aan te kunnen. Zo ontstond het 1100 meter lange processie pad dat 
tevens werd gebruikt door de bezeEer in de laatste wereldoorlog als 
natuurlijke schuilplaats.  

Na 25 jaar heeI de gemeente 
Losser in 2000 het parkonderhoud 
opgeschort. Door vandalisme en 
achterstallig onderhoud zag het 
park er toenderKjd desolaat uit. Het 
kerkbestuur heeI toen G.J. OEo 
opdracht gegeven om huis aan huis 
vrijwilligers te werven om het park 
te onderhouden, zo ontstond de 
Heideploeg. 

 



 
Heideploeg 
De renovatie van het park en het onderhoud wordt verzorgd door een grote 
groep vrijwilligers, de zogenaamde heideploeg. Zij hebben een steen 
aangeboden die op 5 oktober is onthuld. Op de steen staat: Het Gerardus 
Majellapark met al zijn delen, kwam tot stand door velen. De Heideploeg kan 
bouwen op eigen specialismen zoals bouwwerkzaamheden, schilderen, 
renoveren, kunstwerken, groenspecialisatie, leden-en sponsorwerving.  Deze 
groep mensen organiseren ook eigen evenementen zoals het Midwinterlicht 
in de adventstijd en de Kruisweg op goede vrijdag.  

 



 

  

Poorten 
Er zijn 2 poorten in het park t.w. de Welpelopoort en de Rotermanpoort. In 
het oorspronkelijke plan was opgenomen dat het park moest worden 
afgesloten (zie ook info over vandalisme). Het park moet bereikbaar blijven 
voor fietsers, driewielers en rollators. De Welpelopoort op de hoofdingang en 
het hekwerk in het park zijn geheel ontworpen en gebouwd door de 
Heideploeg. De Rotermanpoort als zijingang, het is een kleine kopie van de 
andere poort, deze wordt door het jaar heen gebruikt als ingang voor zwaar 
transport zoals de brandweer of transport ten behoeve van de begraafplaats.   

 



 

De Gerarduskoepel met altaar en 
beeldengroep. 
Er zijn kleine plateaus links en rechts van de 
beeldengroep waarop muziek en koor kunnen 
plaats nemen. In 2002 is het plateau vergroot en 
de trappen aangepast, in 2003 zijnde drie 
koperen koepels geplaatst en is het plateau 
betegeld, tevens zijn toen de glaswanden 
geplaatst (uitstekend klankbord). Rondom het 
verplaatsbare altaar zijn de fraaie reliëfs in 
messing te zien afkomstig van de oude 
communiebanken uit de kerk. 

Het Labyrint 
In het park vind je een labyrint met kunstwerken. Een Labyrint is een 
doorlopende weg die naar het Centrum leidt. Dit Labyrint is precies 500 
meter naar het Centrum. De binnenste beukenhagen worden tot op 
schouderhoogte geknipt zodat er altijd zicht blijft op de Zenit. De twee 
buitenste hagen worden zo geknipt dat er geen zicht is op het Centrum.  
Er staan twee banken om uit te rusten. 



 

Het Processie pad en de Gerardus bedevaart. 
Op 3 juni 1910 kon de eerste steen worden gelegd voor de bouw van de kerk, 
waarna deze op 7 november 1911 door de Aartsbisschop van Utrecht werd 
geconsacreerd. Pastoor van Laak liet het ca. drie hectare grote terrein 
rondom de kerk aanplanten en bouwde er drie kapelletjes, met als doel er 
een processiepark van te maken. Dit plan lukte en al spoedig kwamen de 
Gerardus Majella vereerders op de eerste zondag na diens sterfdag naar 
Overdinkel. In 1937 waren er tussen de 16 en 20 duizend pelgrims. De 
mensen kwamen met de trein die in Losser en Glane stopte en gingen van 
daaraf lopend. Later kwam men met de bus. Maar ook heel veel mensen uit 
de omgeving kwamen op de fiets. Tijdens de processie werd er muziek 
gespeeld door de fanfare en werden liederen gezongen. Na de processie 
werd er boterkoek souvenirs en rozenkransen of medailles van de heilige 
Gerardus Majella gekocht bij kramen die langs de hoofdstraat stonden 
opgesteld. Vooral in de jaren tussen de twee wereldoorlogen en de eerste 
jaren daarna kwamen er jaarlijks tienduizenden te voet, per fiets en in de 
latere jaren met de bus en auto naar Overdinkel om deel te nemen aan de 
kerkelijke vieringen en de processie. Deze vinden plaats op zondag 16 
oktober of op de eerste zondag erna. Langs het processie pad zie je 15 
kruiswegstaties, op spiritueel gebied heeft het park veel te bieden. Elk jaar 
wordt op Goede Vrijdag s middags om 15 uur de kruisweg gehouden. 



 

 

Het Brevierpad 
Brevieren is bidden of een bezigheid die priesters werden opgelegd om 
dagelijks uit te oefenen. Jaren geleden was het voor priesters heel normaal 
om dagelijks twee en een half uur te brevieren, dit werd wandelend gedaan.  

De Wunnerskapel  
Deze is aan de kerk geschonken door de parochianen van Overdinkel. Deze 
kapel heeft vroeger achter het voormalige zusterklooster gestaan en is met 
de eerste uitbreiding van het processiepark verhuisd naar de huidige 
plaats.     

 

 



 

De open plek in het bos  
Op deze plek worden tijdens de Gerardus processie de vieringen verzorgd, 
hier kunnen de ze de Heilige Mis goed volgen omdat de Gerardus Koepel drie 
treden hoger staat.   

 

 

 



 

De Dengeman Lohman kapel 
Deze kapel met Mariabeeld wordt ook wel Mariakapel genoemd. Ze heeft 
speciale raampjes in afwijkende gotische stijl. Het schilderwerk is geheel in de 
oorspronkelijke Toscane kleur gerenoveerd. Het rustaltaar is geschonken 
door de families Ter Denge en Lohman. Tijdens de processie worden hier 
kaarsen gebrand. 

 


