
ROUTEBESCHRIJVING 

 

1. Vanaf de Tourist info de straat oversteken en 
linksaf. 

2. Voor de kerk langs en eerste straat rechtsaf 
(Essenweg). 
 
Einde weg rechtsaf. 

3. Na spoorlijn rechtsaf. 

4. Eerste pad linksaf (Hilgenholtspad). 

5. Eerste straat rechtsaf (Stadsweg gaat over in 
Rhododendronlaan). 

6. Einde straat linksaf (Koppelboerweg). 

7. Einde weg op asfaltstraat rechtsaf. 

8. Daarna rechtsaf (De Wijnbergen) linksaf is 
ook de Rhododendronlaan en kun je  
eventueel een stukje inlopen en weer terug!  

9. Op kruising rechtsaf (Rhododendronlaan). 

10. Na Landgoed De Wilmersberg linksaf en na  
20 meter rechtsaf (Lutterkerkpad), beton-
paadje volgen blijft Lutterkerkpad. 

11. Op splitsing naar links. 

12. Eerst pad rechtsaf (Fleerderhoekpad). 

13. Deze volgen tot het centrum van De Lutte. 

14. Linksaf het eindpunt Tourist info. 

 

De Hellehond 



WANDELING  

DE WILMERSBERG 

Deze niet al te lange wandeling voert je over het bosrijke 
gebied rond het gelijknamige hotel met mooie weidse uit-
zichten over het glooiende Twentse landschap.  
Deze streek was erg gewild bij rijke fabrikantenfamilies. die 
er met name aan het begin van de vorige eeuw hun buiten-
plaatsen aanlegden. Een mooi voorbeeld hiervan is het 
Landgoed De Wilmersberg. 

Wanneer je de route in het voorjaar wandelt, loop je door 
de fraaie Rhododendronlaan tussen metershoge bloeiende 
rhododendrons richting het landgoed met mooie water-
partijen en oude bomen, waarbij zelfs de namen staan ver-
meld. De weg wordt vervolgd via het Lutterkerkpad, een 
eeuwenoud pad dat vroeger werd gebruikt door de boerde-
rijen in de omgeving om naar de kerk te gaan, waarna je 
weer terugkeert in het gezellige centrum van De Lutte. 

 

 

 

 

Welkom in De Lutte  
 
De Lutte is een klein maar gezellig kerkdorpje in de ge-
meente Losser, gelegen in de prachtige natuur van Twente 
en dat bekend staat als de Schatkamer van Twente.  
De omgeving is uitermate geschikt voor fiets- en wandel-
tochten.  
Het centrum van De Lutte, met restaurantjes, cafés en  
gezellige terrassen, is een gezellig ontmoetingspunt voor  
fietsers en wandelaars! 

 

Dit ga je zien 

De Hellehond 

Midden in De Lutte staat het beeld van de Hellehond. Het 
beeld is gemaakt door Pieter de Monchy in opdracht van 
de Twentenaar Dolf Molkenboer. 
Vroeger werden boeren in het buitengebied opgeschrikt 
door een grote zwarte zwerfhond. Volgens de legende zou 
je ernstig ziek worden als je in aanraking kwam met de 
hond. 

 

Landgoed De Wilmersberg 

In het gebied Oldenzaal - De Lutte was vrijwel geen    
heuveltop te vinden zonder buitenhuis. Het gebied was in 
het begin van deze eeuw bijzonder geliefd bij textiel-
fabrikanten en textielfabrikant J.B. Blijdenstein kocht het 
oude erve Nijenhuis en de bijbehorende gronden.   
In 1920 werd begonnen met de bouw van het buitenver-
blijf op de Wilmersberg en vanaf 1923 werd villa ’t Nije 
Huss bewoond. Na 1995 is het buitenhuis omgebouwd tot 
hotel. Het park in Engelse landschapsstijl - destijds aange-
legd naar een ontwerp van de Amsterdamse landschaps-
architect Copijn - is in 2005 door Landschap Overijssel in 
oorspronkelijke staat teruggebracht. Verspreid over het 
landgoed vind je o.a. bijzondere boomsoorten, weilanden 
met bloemrijke hooilanden en drinkpoelen voor vee.  
Meanderende beken en sloten zorgen voor verrassende 
doorkijkjes in het glooiende landschap. 

Landgoed de Wilmersberg biedt een schitterend uitzicht 
over het aangrenzende dal. Het omringende landschap 
wordt gekenmerkt door glooiende weilanden, bossen met 
eeuwenoude bomen en kronkelende wandelpaden. 
Op landgoed De Wilmersberg is een arboretum met  
bomen, waarvan enkelen zeldzaam zijn. 
 
 
 

Landgoed De Koppelboer  

Na het passeren van de slagboom op de Koppelboerweg 
kom je op landgoed De Koppelboer. Deze beukenlaan 
hoorde vroeger bij het landgoed ’t Nije Huss, tegenwoor-
dig de Wilmersberg geheten Verderop zie je rechts iets 
verhoogd op een heuvel de witte villa met daaromheen 
een mooi aangelegd park met verspreid staande bomen. 
Hier is goed te zien hoe indrukwekkend een boom kan 
worden als hij de ruimte krijgt. Zomereiken, beuken, pla-
tanen, allemaal even prachtig. Links ligt het verdiepte 
spoorwegtracé, ooit met de hand uitgegraven dwars door 
de stuwwal heen 
 
De boerderij 'De Koperboer', die hier ooit stond, werd in 
1859 gekocht door Charles T. Stork, wiens textielfabriek 
in de loop der jaren uitgroeide tot Koninklijke Machinefa-
briek Stork B.V.  
De boerderij werd afgebroken door zijn zoon Hendrik  
Caspar Stork, die in 1928 op deze plek het huidige land-
huis liet bouwen.  
De naam werd veranderd in ‘De Koppelboer’ en zo staat 
het landgoed al jaren bekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landgoed De Wilmersberg 

Schotse Hooglanders 

Rhododendronlaan 

Landgoed De Koppelboer 

 

Rhododendronlaan 

Één van de parels in de Schatkamer van Twente is de    
Rhododendronlaan op het landgoed Scholtenhaer in 1920 
aangelegd door landschapsarchitect Copijn, een unieke laan 
in De Lutte. Via smalle poortjes kun je deze laan (ook met 
de fiets) betreden, die op zijn mooist is in de bloeiperiode 
van april t/m juni. Dan staan normaal gesproken de meeste 
rhododendrons van de laan gemiddeld 4 weken lang in 
bloei; een lust voor het oog! Er komt geen eind aan het pad 
met aan weerszijden de enorme hagen rhododendrons van 
wel 2½ meter hoog.  

De laan heeft verschillende mooie doorkijkjes. Ongeveer in 
het midden van de laan is een stal en een weide waar 
Schotse Hooglanders, een roodbruin runderras, keurig ach-
ter het hek staan te grazen. Het zijn imponerende dieren 
met lange haren, grote hoorns en lange wimpers en hun 
woeste jaren 60-kapsel!  
Hier staat ook een klein uitkijktorentje, begroeid met  
clematis. Leuk om te beklimmen en om van bovenaf  
'drone' foto’s te maken. 

 

 

 
 

 

 

 

IN HET KORT 

  

Afstand   

circa 8 km. 

 

Begin- en eindpunt:  

Tourist info De Lutte, Plechelmusstaat 14. 

  

Kenmerken: 

Glooiend landschap. 

Bossen. 

Landweggetjes. 

Vogels en wild. 

 

Horeca onderweg: 

Landgoed De Wilmersberg. 

In het centrum van De Lutte is diverse horeca. 

 

 

       Je wandelt op eigen risico. 


