
ROUTEBESCHRIJVING 

 

1. Vanaf de Tourist info De Lutte linksaf het 
dorp in. 

2. Direct rechts langs de kerk, tussen kerk en 
school door. 

3. Voor het kerkhof rechtsaf (Fleerderhoekpad). 

4. Op 2e kruising linksaf (bij bordje uitkijkpunt). 

5. Voorbij hek direct rechtsaf, over voet-
gangersbruggetje. 

6. Op 4-sprong rechtdoor (Lutterkerkpad). 

7. Waar de asfaltweg naar rechts buigt, neem 
je het smalle pad rechtdoor. 

8. Op 4-sprong rechtdoor. 

9. Je passeert wit hek met ‘het Beernink’, 
daarna eerste pad linksaf (voor de boerderij 
langs slagboom en bordje “eigen weg”. 

10. Op asfaltweg links aanhouden spoorweg 
oversteken. 

11. Na spoorwegovergang rechtsaf bospad in 
(Beerninkholt). 

12. Einde pad linksaf. 

13. Aan het einde van dit pad (t-splitsing) linksaf 
(Harinkweg). 

14. Waar de weg rechts af buigt, rechtdoor, om 
het hek heen, het bos in. 

15. Bij houten hek scherp linksaf het bos weer in 
naar de ronde stenen tafel. 

16. Daar rechts aanhouden, bospad volgen. 

17. Op asfaltweg linksaf. 

18. Vóór de brug (over de A1) linksaf,  
Stadsweg). 

19. In bocht naar links rechtdoor Hilgeholtspad 
volgen. 

20. Einde weg linksaf. 

21. Spoorweg oversteken en direct rechtsaf 
(Fleerderhoekpad). 

22. Tweede weg rechtsaf (Fleerderhoekpad). 

23. Op kruising rechtdoor, fietspad volgen tot het    
centrum. 

24. In het centrum linksaf, na 100 meter aan de 
rechterkant de Tourist info, het beginpunt 
van de wandeling. 

 
 



Wandeling Boerskotten 

 
Een mooie gevarieerde wandeling door het typische Twentse 
landschap waarbij je kennis maakt met het natuurgebiedje 
Beerninkholt en Landgoed Boerskotten tussen De Lutte en 
Oldenzaal.  

Al snel sta je bij de kerk, een karakteristiek punt in het dorp 
De Lutte. Vanaf hier wandel je door het Kerkebos, dat op de 
terugweg misschien nog een ommetje waard is.  

Na een zogenaamd kerkenpad volgt een afwisseling van 
smalle bospaden en kleine verharde weggetjes die de route 
verrassend houden.  

 
Geniet onderweg van het typisch Twentse decor: oude hout-
wallen, uitgestrekte weilanden en adembenemende ver-
gezichten over het platteland. De serene stilte wordt slechts 
af en toe doorbroken door vogelgezang en het zachte ritse-
len van bladeren. 

Op de terugweg volgt een kort stukje langs de snelweg A1, 
waar het voorbijrazende verkeer even het geluid van de  
natuur vervangt. Gelukkig is dit slechts een klein moment, 
want al snel wordt de rust weer hersteld en nemen de     
kalmerende klanken van het landschap het over. 

Sluit je wandeling af met een ontspannen bezoek aan een 
van de uitnodigende terrassen tegenover de kerk in  
De Lutte. Hier kun je genieten van een welverdiende pauze 
en nagenieten van deze sfeervolle tocht door het hart van 
Twente. 

 

 

 

Welkom in De Lutte  

 
De Lutte is een klein maar gezellig kerkdorpje in de  
gemeente Losser, gelegen in de prachtige natuur van 
Twente en dat bekend staat als de Schatkamer van Twente.  
De omgeving is uitermate geschikt voor fiets- en wandel-
tochten.  
Het centrum van De Lutte, met restaurantjes, cafés en  
gezellige terrassen, is een gezellig ontmoetingspunt voor  
fietsers en wandelaars! 

 

 

 

 

Beerninkholt 

Natuurgebied Beerninkholt, klein van formaat, maar het 
veelzijdige stukje natuur van Natuurmonumenten! Denk 
dus niet aan enorme oppervlaktes, maar aan een wereld 
van diversiteit. 
Als je door het gebied wandelt, ontdek je één enkel pad 
dat zich een weg baant door het bos. Dat ene pad vertelt 
je eigenlijk meteen hoe compact en gezellig het hier is. 
Voor de dieren is het als een privé-oase van rust. Het bos 
is niet zomaar een bos; het is het ultieme schuilplekje 
voor reeën en talloze unieke plantensoorten hebben hier 
hun eigen stekje gevonden.  
 
 

Landgoed Boerskotten 

Het afwisselende landgoed Boerskotten omvat 104 ha bos 
en 30 ha cultuurgrond met enkele boerderijen.            
Geniet hier van een stukje Twente waar alle specifieke 
kenmerken terugkomen: prachtige lanen met loofbomen, 
kleine weilanden en akkers met kruiden en wilde bloe-
men. Houtwallen en links en rechts nog rhododendrons 
herinneren aan voormalige landgoederen.  
 
Jammer natuurlijk is dat de snelweg A1 Boerskotten door-
midden snijdt, maar dankzij de aanleg van wildtunnels en 
een ecoduct kunnen dieren toch heen en weer lopen.  
Reeën en marters, maar ook muizen maken gebruik van 
deze wildwissels.  
Het landgoed is sinds 1985 in bezit van Natuurmonumen-
ten en om verdere versnippering van de natuur in Overijs-
sel tegen te gaan koopt Natuurmonumenten landbouw-
gronden aan.  
Door verwerving van landgoed Beerninkholt sluiten Boers-
kotten en Duivelshof beter op elkaar aan. 
 

Dit ga je zien 

 

De Hellehond  

Midden in De Lutte staat het beeld van de Hellehond. Het 
beeld is gemaakt door Pieter de Monchy in opdracht van 
de Twentenaar Dolf Molkenboer. Vroeger werden boeren in 
het buitengebied opgeschrikt door een grote zwarte zwerf-
hond. Volgens de legende zou je ernstig ziek worden als je 
in aanraking kwam met de hond. 

 

Kerkenpad 

Het Lutterkerkpad is een van de kerkenpaden die nog in 
een straal rond het kerkdorp De Lutte liggen. Vroeger  
waren er niet zo veel verharde wegen als nu en 's zondags 
liep men vanuit de boerderijen in de omgeving dwars over 
velden en door de weilanden naar de kerk. Door telkens 
dezelfde route te nemen, ontstond vanzelf een pad; in dit 
geval het Lutterkerkpad. Nu helaas een asfaltweg. 
 
 

Tuffelkelder (Fleerderhoekpad) 

Een 'tuffelkelder' of tuffelspieker- het Twentse woord voor 
de traditionele aardappelkelder is een kenmerkend  
gebouwtje op een Twents boerenerf.  
In vroegere tijden bewaarden Twentse boeren een deel 
van hun aardappeloogst voor eigen gebruik en in een tijd 
zonder moderne koelruimtes was een droge, koele plek 
essentieel. De oplossing? De tuffelkelder, een speciale plek 
gebouwd voor het bewaren van aardappels, vorstvrij in de 
winter. 
Deze slimme voorraadkelder werd het liefst op een droge 
locatie gebouwd, soms tegen een natuurlijke houtwal, en 
half begraven in de grond. Een ware innovatie in een tijd 
waarin de natuur diende als de beste koelkast.  

De Hellehond 

Boerskotten 

Bij de vijfsprong in het bos staat een stenen tafel: een    
oude molensteen op een poot met bankjes, een bekend 
rustpunt.  
Links van deze picknickplek staat een gedenksteen die  
herinnert aan twee vroegere bosbazen J. en A. Spitshuis.  
De bomen in het prachtige open beukenbos rondom zijn 
meer dan 150 jaar oud. 
 
 

Tuffelkelder 

Beerninkholt 

Stenen tafel 

IN HET KORT 

  

Afstand   

circa 9 km  

 

Begin- en eindpunt:  

Tourist info De Lutte, Plechelmusstraat 14. 

  

Kenmerken: 

Glooiend landschap. 

Bossen. 

Landweggetjes. 

Vogels en wild. 

 

Horeca onderweg: 

Diverse horeca in het centrum van De Lutte 

(begin– en eindpunt). 

 

 

 

       Je wandelt op eigen risico. 


