
ROUTEBESCHRIJVING 

 

Korte route 7½ km, 

Lange route 10 km  

 

1. Vanaf Streekrestaurant “t Sterrebos straat 
oversteken en Oude Dijk volgen. 

2. Na brug over Dinkel rechtsaf; pad volgen 
langs de Dinkel door het gebied“ De Riest”. 

3. Bij Mauritsbrug Dinkel oversteken; volg    
Mauritspad. 

4. Bij sportveld en verharde weg linksaf. 

5. Na 100 m rechtsaf (Harbertweg). 

6. Einde weg op T-splitsing bij dikke eik linksaf. 

7. Eerste weg rechtsaf (Achtermaatsweg). 

8. Kruispunt rechtdoor oversteken; volg 
(Achtermaatsweg). 

9. Einde weg rechtsaf. 

10. Bij hekken en Pipokeet linksaf; volg bord 
’fietspad’. 

11. Korte route: bij wandelnetwerkpaal K96 
rechtdoor en verder gaan bij punt 19. 

12. Lange route: bij wandelnetwerkpaal K96 
linksaf. 

13. Bij wandelnetwerkpaal K94 linksaf. 

14. Na 100 m rechtsaf smal pad langs afrastering. 

15. Einde weg T-splitsing rechtsaf. 

16. Voorbij huisnummer 7 rechtdoor onverharde 
weg volgen. 

17. Bij wit landgoedhek linksaf. 

18. bij fietsknooppunt 22 ‘Roorderheurne’ linksaf. 

19. Korte route; bij fietsknooppunt 57 
‘Hakenberg’ rechtsaf Voortmansweg). 

20. Eerste weg rechtsaf (landweg) voor woonhuis 
links aanhouden. 

21. Einde weg T-splitsing linksaf. 

22. Op kruispunt rechtsaf Paandersdijk. 

23. Eerste weg linksaf (Schoolweg) langs Maria-
kapel. 

24. Bij bord Beuningen (Gem. Losser) linksaf. 

25. Bij voetgangersverkeersbord linksaf voor 
kunstgrasveld paadje in. 

26. Volg pad langs de kerk. 

27. Bij Beuningerstraat rechtsaf naar het eindpunt     

Toeristisch Infopunt in Streekrestaurant              

’t Sterrebos. 



WANDELING  

OVER DE HAKENBERG 

De wandeling van 10 kilometer rondom Beuningen voert je 
over mooie paadjes en plattelandswegen in het mooie 
Twente.  
Je volgt meteen al een stukje het riviertje de Dinkel die je 
via de Mauritsbrug oversteekt en vervolgens maak je kennis 
met het natuurgebiedje De Riest. 

Er zijn maar weinig rivieren in Nederland die nog zo'n mooi 
natuurlijk karakter hebben als de Dinkel. Het riviertje is al-
tijd erg sfeerbepalend geweest en is nog altijd een belang-
rijk onderdeel van het coulisselandschap in Twente.  

Het rustpunt de Pipokeet, een verborgen pareltje dat zo-
maar aan de rand van het natuurgebied Het Hakenberg ligt, 
is een pauze waard.  

Vervolgens wandel je rondom het hoogste punt van de    
Hakenberg, de plek waar de houten Villa Hakenberg staat.  

De wandeling is natuurlijk elke seizoen mooi om te lopen en 

eventueel in te korten tot 7½  kilometer. 

 

Het Twents volkslied gaat over de Dinkel. 

Er ligt tussen Dinkel en Regge een land, ons schone en    
nijvere Twente’.  
 

 

Welkom in Beuningen 

Gelegen aan het riviertje de Dinkel ligt Beuningen ver-
scholen in een glooiend landschap.  

Beuningen is een klein maar gezellig kerkdorpje in de 
gemeente Losser, gelegen in de prachtige natuur van 
Twente en dat bekend staat als de Schatkamer van 
Twente. 

 

Een kerk, een kroeg. Een zandweg tussen het koren 
door. Het vee, de boerderijen. De kans is groot dat je 
heel even glimlacht en denkt aan Wim Sonnevelds ‘Ons 
Dorp’ als je dit Twentse boerendorpje binnenrijdt. Alsof 
de tijd er heeft stilgestaan.  
 
Zo ziet Herman Finkers dat ook.  

Veel dorpsscènes van de door hem geschreven soap-
serie ‘Van jonge leu en oale groond’ zijn er opgenomen, 
waardoor Beuningen zo’n 10 jaar geleden enige regiona-
le  bekendheid genoot. En trouwens, hij woont er zelf 
ook. 

 
 

 

 

De Hakenberg 

Op de pittoreske Hakenberg, een heuvel van ruim         
54 meter hoog ten zuidwesten van Beuningen, kun je   
genieten van prachtige vergezichten. 

Een waar pronkstuk op deze heuvel is de villa Hakenberg, 
een uniek bouwwerk dat textielfabrikant Blijdenstein in 
1927 als een soort houten bouwpakket uit Oostenrijk liet 
overkomen. Dit bijzondere pakket werd op de top van de 
heuvel neergezet en wordt vandaag de dag nog steeds 
koesterend bewaard in privébezit. De omliggende tuin in 
landschapsstijl, kunstig ontworpen door landschaps-
architect Pieter Wattez, omringt de villa in stijl en wordt 
beheerd door Natuurmonumenten. 
 

Maar de geschiedenis van de villa gaat verder dan alleen 
de houten constructie. Een parkachtige tuin, een vijver 
met een indrukwekkende stuwwand voor afwatering, en 
zelfs een minutieus gereconstrueerde ijskelder vertellen 
het verhaal van een rijk verleden. De originele ijskelder 
werd ooit gebruikt om in de zomermaanden voedsel en 
drank te koelen met blokken ijs uit de vijver. De huidige 
eigenaar heeft met liefde de ijskelder op dezelfde plek 
herbouwd. Aan de oostelijke helling, tegenover de ijs-
kelder, prijkt een boomgaard die vroeger deel uitmaakte 
van het landgoed van de villa.  

 

 

 

 

 

 

Dit ga je zien 

Mauritsbrug 

Een historische plek! Beeld je in: Prins Maurits en zijn 
strijdkrachten waren tijdens de 80-jarige oorlog vastbera-
den om de Dinkel over te steken. En dat niet met een 
handjevol, maar met een indrukwekkende 9.000 infante-
risten, 1.600 paarden en kanonnen probeerde hij de 
Spanjaarden te verdrijven! Een gigantische onderneming! 
Maar de brug was niet sterk genoeg voor het zware ge-
schut en werd daarom versterkt met boomstammen! 

In het epische jaar 1597 bevrijdde Prins Maurits Olden-
zaal, Ootmarsum en Enschede.  
De bevrijding van Ootmarsum? Slechts drie kanonsalvo's! 
En in Oldenzaal? Slechts 400 Spanjolen, die zich kapot 
schrokken van de overmacht van Oranje. En raad eens 
hoe die stad werd ingenomen? Een dronken officier vuur-
de wat kanonschoten af, en de Spanjaarden sloegen op de 
vlucht! 

In 2010, werd de Mauritsbrug een paar honderd meter 
stroomopwaarts herbouwd. En als eerbetoon aan Prins   
Maurits, heeft de voetbrug nu zijn naam; ter herinnering 
is aan de oever een kanon geplaatst.  

 

Rustpunt De Pipokeet 

Een verborgen parel aan de rand van natuurgebied Het 
Hakenberg, tussen de plaatsjes Beuningen en De Lutte. 
Bij de Pipokeet kun je heerlijk genieten van een kopje  
koffie/thee met iets lekkers en ondertussen genieten van 
de fluitende vogels en prachtige natuur.  
Met het zonnige weer kun je kiezen voor een schaduwrijke 
plek op het terras bij de Pipokeet en in alle rust genieten 
van al het moois om je heen. Familie Oude Ophuis heet 
alle recreanten van harte welkom. 

De Mauritsbrug 

Pipokeet 

Mariakapel in Beuningen 

Langs de Schoolweg, een half verhard pad, valt een   
Mariakapel op.  
Deze kapel zag het licht in het Mariajaar 1954, dankzij 
het enthousiasme van pastoor J.G. Bolscher en ontwor-
pen door architect W.H. Morsink uit Oud Ootmarsum.   
De in 1998 gerestaureerde kapel wordt liefdevol ver-
zorgd door de lokale gemeenschap en is een geliefd rust-
punt voor fietsers en wandelaars.  

Niet alleen dat, maar ze heeft ook schitterende momen-
ten beleefd op het scherm, met een opvallende rol in de 
TV-serie 'Van jonge leu en oale groond' van RTV Oost.  

 

 

Mariakapel  

Eeuwenoude eik 

Landgoed Hakenberg 

In het kort 

  

Afstand   

Korte route 7,5 km en lange route 10 km. 

 

Begin- en eindpunt:  

Toeristisch infopunt in Streekrestaurant ‘t Sterrebos, 

Beuningerstraat 71, Beuningen. 

  

Kenmerken: 

Glooiend landschap. 

Bossen. 

Landweggetjes. 

Vogels en wild. 

 

Horeca onderweg: 

Pipokeet. 

Streekrestaurant ‘t Sterrebos. 

 

 

       Je wandelt op eigen risico. 


